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Kerkgemeenschappen: 

 

Goede Herder Parochie, deelgemeenschap Willibrord 

 

Protestantse wijkgemeenten Holy en Ambacht-Oost 
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Wij zingen | Ik zoek een land waar vrede is 

 

Ik zoek een land waar vrede is 

Waar haat en nijd verdwenen is 

En waar de mensen hand in hand 

Tezamen leven in dat land (2x) 

 

Ik zoek een huis waar vrede is 

Waar liefde ons tot woning is 

En waar de mensen last en kruis 

Tezamen dragen in dat huis (2x) 

 

Ik zoek een mens die vrede is 

Die ons een weg tot leven is 

En die de mensen op doet staan 

De handen aan de ploeg laat slaan (2x) 

 

Bemoediging en groet 

 

V. Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige 

G. de God van vrede, van waaruit wij mogen leven, 

V. die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele Schepping  

G. die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt. 

 

V. Vrede zij u. 

G. De wereld zij vrede.  

 

Drempelgebed 

 

V. God van vrede, op de drempel van uw Huis staan wij, bijeengekomen 

om het leven te vieren maar ons hart is onrustig, onmacht houdt ons vast 

als wij zien hoe uw mensen op zoveel plekken op uw aarde leven onder 

angst of geweld.  
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Raak ons aan in deze viering, ontwapen ons van onze angsten, verbindt 

ons met elkaar en uw wereld, beziel ons opnieuw met uw Geest, doe 

ons geloven dat vrede mogelijk is. 

 

Zo bidden wij in de naam van Jezus Messias. 

 

G. Amen 

 

Wij zingen | Als alles duister is 

 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

een vuur dat nooit meer dooft. (herhalen) 

 

Heer, ontferm U (melodie: Halleluja, Leonard Cohen) 

 

Voor elk geluk zijn wij gemaakt. 

Dus laat ons zien wat een ander raakt.  

Geroepen om Uw goedheid door te geven. 

Als wij onszelf niet meer verstaan,  

de ander soms te kort gedaan 

wil dan toch weer met ons opnieuw beginnen. 

 

Refrein:  Heer ontferm U, Heer ontferm U 

  Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons. 

 

Geef moed en kracht aan ons steeds weer. 

Leg in ons hart vergeving neer 

en bindt ons zo met alle mensen samen. 

Geef ons de hoop die leven doet. 

Kom met Uw geest ons tegemoet. 

Vergeef ons zoals wij elkaar vergeven.  Refrein 
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Heer ontferm en geef ons kracht. 

Misschien hebben wij dan ook macht 

om mensen om ons heen ook te vergeven.  

O laat ons hier dit kort uur 

elkaar ontmoeten bij het vuur  

en de we te vinden met elkaars vergeving. Refrein 

 

Tekst:    Psalm 138, 7.8 

 

Impuls | Zoeken en vinden 

Mensen, mensen overal mensen, 

elk met zijn angst, elk met zijn wensen. 

Haar eigen geluk, haar eigen pijn 

schoonheid en schijn. 

 

Refrein:  

Jij, die mij raakt, jij die mij ziet 

zonder jou leven kan ik niet. 

Jij, jij ene, als jij bent verloren 

zal ik je zoeken waar je ook ging, 

litteken in mijn herinnering 

wij zijn voor elkaar geboren.  

 

Woorden, woorden, woorden die grieven. 

Woorden van haat, woorden van liefde. 

En wie ik geloof, ik weet het niet, 

leugen en lied.       Refrein 

 

Oorlog, honger, ogen die vragen. 

Stemmen van ver, mensen die klagen. 

Mijn handen zijn leeg, ik ben te klein, 

onmacht en pijn.      Refrein 

 

God van mensen, mens in ons midden,  
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wijs ons de weg. Help ons te vinden  

de mens die ons wacht de mens die lijdt, 

nu is de tijd.      Refrein   

 

Evangelielezing:   Lucas 16, 1-8 

 

Wij zingen  | Liedboek 1013 

 

Als alle mensen vogels dromen  

met witte veren van satijn 

of volgeladen appelbomen  

zal er dan al vrede zijn? 

 

Als alle mensen zich vermaken  

met dansen op een open plein 

als alle mensen oorlog staken  

zal er dan al vrede zijn? 

 

Als alle mensen huizen bouwen  

met bloementuinen en jasmijn 

en als ze vol zijn van vertrouwen 

zal er dan al vrede zijn? 

 

Als alle mensen God begroeten 

en samen delen brood en wijn, 

als alle mensen Jezus roepen, 

zal er dan al vrede zijn? 

 

Overdenking: Wie één leven redt, redt de hele wereld (citaat: Talmoed) 

 

Wij zingen | Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in ’t bestaan hier in uw scheppende kracht. 
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Ik geloof in het leven hier op aarde. 

Ik geloof in de toekomst die uw Zoon heeft gebracht. 

Ja, ik geloof in uw naam.  

 

Refrein: Ik geloof in uw liefde voor de mensheid 

  Ik geloof dat u ons naar een toekomst leidt. 

 

Ik geloof in uw kracht voor alle mensen op aard. 

Ik geloof in uw Geest die ons doel leven. 

Ik geloof in het leven hier met U met elkaar. 

Ja, ik geloof in uw naam.  Refrein 

 

Ik geloof in een God die alle mensen bemint, 

die is als een vader voor zijn kind’ren. 

Ik geloof in een wereld waar goedheid het wint. 

Ja, ik geloof in uw naam.  Refrein 

 

Diaconale mededelingen 

Gebeden en collecte 

 

Impuls | Wie één leven redt 

 

Wie één leven redt, uit de afgrond, uit de nood. 

redt de hele wereld, redt de wereld in het groot  (2x) 

 

Een mens die in den vreemde een naamloze ontmoet. 

Zo houdt de hoop ons gaande, de vonk wordt zo gevoed. 

 

Wie één leven redt, in de schaduw, in het klein. 

redt de hele wereld, zal Gods vreugdebode zijn. 

 

Al voelen wij ons veilig, zolang één mens nog lijdt, 

is niemand zonder zorgen, is nergens iemand vrij. 

 

Wie één leven redt, door een woord of een gebaar. 
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redt de hele wereld, maakt Gods goedheid openbaar. 

 

Want ieder mens is kostbaar, niets is aan hem gelijk. 

Geen sieraad heeft meer waarde, geen waarheid is zo rijk. 

 

Wie één leven redt, in de schaduw, in het klein. 

redt de hele wereld, zal Gods vreugdebode zijn. 

 

Want ieder mens is kostbaar, niets is aan hem gelijk. 

Geen waarheid is zo rijk. 

 

Wie één leven redt, uit de afgrond, uit de nood. 

redt de hele wereld, redt de wereld in het groot  (2x) 

 

Agapègebed 

 

V.  U omringt ons met uw liefde, God, 

U draagt en zegent ons elke dag. 

Soms ervaren wij dit in onze levens 

ook vanmorgen, nu wij  

mensen van verschillende geloofsgemeenschappen  

met elkaar delen in een groot geheim. 

 

A.  God van liefde, wij danken U voor dit samenzijn, 

voorsmaak van het eeuwig bruiloftsmaal bij U.  

Overal ter wereld zien mensen uit  

naar een land van melk en honing.  

Een land van veiligheid, een land van vrede die blijft.  

Velen vragen om onze hulp en betrokkenheid, 

mensen van ver, en van dichtbij, hier in onze stad, 

in onze geloofsgemeenschappen. 

 

V.  Liefdevolle God, zegen ons samenzijn  

en het voedsel dat wij delen. 

Moge deze tafel van agapè, een vriendenmaal 



 9 

voedsel bieden aan allen die het nodig hebben.  

Help ons in liefde te antwoorden 

door alles wat we hebben, door wie we zijn.  

Help ons te delen met onze medemens 

in navolging van Jezus Christus 

uw mens geworden Woord.  

 

Vredewens 

 

Wij zingen | Vrede willen wij allemaal 

 

Vrede willen wij allemaal, vrede nog steeds een ideaal. 

Maar de werkelijkheid is haat en nijd; een daag’lijkse verhaal. 

Vrede, ik wil gelukkig zijn. Vrede voor mensen groot en klein  

maar dit simpel woord, wordt pas gehoord als mensen naasten zijn. 

 

Refrein: Laat die vrede Heer, dalen op ons neer 

en mensen accepteren dat zij aan elkaar gelijk zijn.  

 

Vrede wordt al zolang verwacht. 

Vrede ook voor ons nageslacht. 

Wat ik ervan vind, is dat een kind 

in vrede leven mag.  Refrein 

 

Impuls  | Als men elkaar verstaat 

 

Delen van brood en honing 

 

Slottekst  Heer geef ons de moed (Zwitsers gebed) 

 

Heer, geef ons de moed om te zien waarop het aankomt, te ontdekken 

of we doen wat gedaan moet worden, of dat we daarvoor weglopen. 

Heer, geef ons de moed! 
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Het gaat erom of we de kans grijpen, of die voorbij laten gaan,  

of we onze mond open doen, of veilig blijven zwijgen, 

Heer, geef ons de moed! 

 

of we raad geven, of verraden,  

of we troosten of wegkijken,  

Heer, geef ons de moed. 

 

of we lachen of uitlachen, 

of we actie ondernemen of ons terugtrekken. 

Heer, geef ons de moed. 

 

Het gaat erom dat we bij als ons denken, doen en laten U zien in allen 

die onrecht wordt aangedaan,  

in ieder die de mond wordt gesnoerd,  

in hen die ten onder gaan aan pijn en verdriet,  

in ieder die tot ‘ander’ wordt gemaakt,  

in allen die genegeerd worden,  

in alles wat wordt ontkend,  

en wat aan hebzucht en macht ten onder gaat.  

 

Heer, geef ons de moed om te zien waarop het aankomt,  

en te doen wat gedaan moet worden. 

Heer, geef Gij ons moed!  

 

Zegen 

 

 

 

Impuls  | Heal the World 

 

There's a place in your heart and I know that it is love 



 11 

And this place could be much brighter than tomorrow 

And if you really try, you'll find there's no need to cry 
In this place you'll feel there's no hurt or sorrow 

There are, ways to get there if you care enough for the living 
Make a little space, make a better place 

 
Refrein:  Heal the world make it a better place 

For you and for me and the entire human race 
There are, people dying, if you care enough for the living 

Make a better place for you and for me. 
 
If you want to know why, there's a love that cannot lie 

Love is strong it only cares for joyful giving 
If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel 

Fear or dread we stop existing, and start living 
Then it, feels that always, love's enough for us growing 

So, make a better world, make a better world                                       
 

Refrein 
 

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face 
And the world we once believed in will shine again in grace 

Then why do we keep strangling life, wound this earth, crucify this soul 
Though it's plain to see, this world is heavenly….. be God's glow  
 

We could fly so high, let our spirits never die 
In my heart I feel you are all my brothers 

Create a world with no fear, together we'll cry happy tears  
See the nations turn their swords into plowshares 

Then it, feels that always, love's enough for us growing 
So, make a better world, make a better world              

 
Refrein 2x  
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